Dood

Als iemand sterft
lijkt dood zo onweerlegbaar dood:
het groene licht voorgoed voorbij
voor altijd eeuwig dood.

Als iemand sterft
lijkt al wat was verleden
en blijft wie hier beneden is
alleen in een leeg heden.

Als iemand sterft
klinkt telkens ongehoord
die taal van God,
dat grote woord.

Als iemand sterft
wordt alles in Gods hand gelegd
komt iemand thuis - een nieuw bestaan -
zoals zijn Zoon het heeft gezegd

(Jan Coghe)
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Wij bidden voor de zielenrust van hen die ons voorgingen
in de dood, gemerkt door het teken van het geloof.
Bijzonder gedenken wij hen van wie we in verbondenheid
met onze parochiegemeenschap afscheid hebben genomen.

Dat zij mogen rusten in Gods vrede.

Allerzielen 2003 -  Allerzielen 2004

2003

12 november Mientje Stokbroekx-Spelthan 81 jaar
18 november Jac Moors 89 jaar

10 december Dily Mueters-Richter 73 jaar

2004

4 januari
9 januari

2 februari
februari

-

30 april

4 juni
7 juni

21 jul

~

augustus

Tom Derkx
Jo Geurts

Bair van Ool
Sjra Mestrom

Lena Moors-Wolters
Lena Heuts-Seegers
Har Mintjens

Corrie Sangers-Linssen
Mia Derkx-Moors

Truus Wiers-Op het Veld
Maria Jeurissen-Wijnen

Elisabeth Seegers

Willem Vinken

21 september Toos Nissen-Derks

85 jaar
62 jaar

95 jaar
82 jaar

87 jaar
93 jaar
66 jaar
43 jaar
82 jaar

84 jaar
91 jaar

91 jaar
96 jaar

85 jaar



